Bijlage 3 Yachad in het kort

1. Geschiedenis in vogelvlucht

Yachad ontstond begin deze eeuw als combinatie van de Stichting ter bevordering van
Evangelieverkondiging aan het Joodse volk (Stevaj) en de Bat Tsion Commissie van de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Ommen.

Stevaj ontwikkelde vanaf ongeveer 1980 een verbinding tussen leden van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en messiasbelijdende groepen in Israél en publiceerde veel materiaal om binnen de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) interesse te bevorderen voor het Joodse volk in deze tijd.

De Ommer Bat Tsion Commissie onderhield contact met een messiasbelijdende Joodse gemeente
(Bat Tsion) in Jeruzalem, met de bedoeling deze behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van een
kerkverband. Dat zou dan passen in de structuur van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Zo’n
verband van kerken kon dan aan de Synode rapporteren via Deputaten Betrekkingen Buitenlandse
kerken. Het is anders gegaan.

De Bat Tsion gemeente ‘verhuisde’ voor ondersteuning naar de Stichting Steun Messiasbelijdende
Joden. De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Ommen ging verder met ds. Anthony Simon en
“zijn” Voice in the Wilderness-gemeente in Jeruzalem. Ds. Simon en zijn vrouw bezochten diverse
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en missionaire projecten. Yachad (GKv Ommen-West met
steun van classis Ommen) stelde de Generale Synode van Ede 2014 voor een deputaatschap Kerk
en Israél in het leven te roepen. Dit werd verworpen. Deze afwijzing trok een zware wissel op de
motivatie en interesse voor dit werk binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), inclusief de
classis Ommen.

Yachad ging een structureel verband aan met International Mission to the Jewish People (IMJP) en
hielp ook Voice in the Wilderness verder, ook toen in 2017 ds. Simon omkwam bij een ongeluk.
Zijn gemeente bleef gelukkig bestaan. Josh Simon volgde zijn vader op als leider van de gemeente.
Hij ontvangt nu steun van Yachad voor studie, gemeenteopbouw en diakonaal werk.

2. Het werk van Yachad
Samengevat heeft Yachad de volgende vier aandachtsgebieden:

a. Verbonden zijn met wat er in de messiasbelijdende Joodse wereld gebeurt.

* Binnen de kerken aandacht vragen voor leden met een Joodse achtergrond (o.a. de vereniging
Hadderech, waar sommige van hen bij zijn aangesloten);

* Aandacht voor de inbreng en de plaats van messiasbelijdende Joden in theologische discussies
(veelal internationaal, ook gekoppeld aan kenniscentra zoals het Centrum voor Israélstudies (CIS),
de Theologische Universiteiten van Utrecht en Apeldoorn, het Pleroma-overleg, de Jules Isaac
Stichting (die het werk van Marc Kinzer hier bekend maakt);

* via de Voice in the Wilderness gemeente in Jeruzalem en verwante gemeenten in Israél (recent
werk aan geloofsbelijdenis, uitgeverijen, Israél Bible Society).

* Veel studie staat nog maar aan het begin. Er is nog veel inzet nodig om hier verder mee te komen.
Het mede op initiatief van het CIS in 2025 gestarte lectoraat van dr. Marco Rotman aan de
Christelijke Hogeschool Ede ‘Het Joodse karakter van het Nieuwe Testament en de Joods-
christelijke ontmoeting’ is een mooie stap.

b. Stimuleren dat kerkelijke gemeenten betrokken zijn bij het evangeliserende werk dat wereldwijd,
o.a. via IMJP plaatsvindt onder Joden. Yachad is bereid mee te werken aan het oprichten van een
Nederlandse IMJP afdeling. Er zijn goede banden met de evangelisten, en zij treden graag in
gemeenten van de NGK op.



c. Bevorderen dat NGKerken zich goed informeren over wat in de Joodse wereld m.n. onder
messiasbelijdende Joden wordt gedaan. Dit is goed voor de betrokkenheid bij dat deel van Gods
Koninkrijk. Over de (vervulling van) Joodse feesten verzorgt Yachad op verzoek presentaties bij
gemeenten en verenigingen. Yachad bevordert ook bij predikanten deelname aan de jaarlijkse Israél-
zondag in oktober.

d. Participeren in het landelijk Israél-Beraad en contact houden met het CIS, Deputaten Kerk en
Israél van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en
Stichting Israél en de Bijbel en deelnemen aan Nederlandse en Europese congressen.

Yachad is niet politiek georiénteerd. Wat de staat Israél doet en waar Joodse volgelingen van Jezus
mee geconfronteerd worden in Israél en daarbuiten, wordt wel gevolgd. In Israél zijn er goede
contacten tussen messiasbelijdende gemeenten en Palestijnse christenen. We onderhouden ook zo
mogelijk contact met organisaties, uitgeverijen en samenwerkingsverbanden waar theologische
aspecten aan de orde komen.

Palestijnen en andere Arabieren krijgen vanuit de gereformeerde wereld het Evangelie ter horen
door m.n. radioprogramma’s van de Middle East Reformed Fellowship (MEREF, vanuit de NGK
gesteund door Verre Naasten) die via diverse kanalen en apps uitzendt en trainingen verzorgt voor
ambtsdragers. Evenals de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in Israél, verzorgt MERF ook
diaconale steun aan Arabische christenen. Yachad onderhoudt de contacten in Israél periodiek
d.m.v. gerichte werkbezoeken en frequent telefoon en app-verkeer.

3. Toekomst van de Stichting Yachad

Yachad ervaart dat zij in het bredere verband van kerkelijke ‘Israél-organisaties’ (in het informele
Israél-Beraad) een unieke plaats inneemt door de accenten op evangelieverkondiging en
gemeenteopbouw en contacten met samenwerkende gereformeerd georiénteerde messiasbelijdende
gemeenten in Israél.

De afnemende capaciteit en de accenten in het werk maken verdere samenwerking met de
Theologische Universiteit Utrecht, de Christelijke Hogeschool Ede, het Centrum Israél Studies en
de Nederlandse evangelisten van International Mission to the Jewish People logisch. Wanneer
voldoende kerkelijke steun uitblijft zal Yachad bevorderen dat haar contacten uiteindelijk door
andere Israél-organisaties worden overgenomen. De Stichting kan na goede overdracht dan
eventueel worden ontbonden.



