
Geachte kerkenraad, 

 

U en uw gemeente gaven er in het recente verleden blijk van waarde te hechten aan verbondenheid 

met het Joodse volk: een collecte voor het werk van Yachad, een Israëlzondag, een kerkdienst of 

bijeenkomst met evangelist Asaf Pelled, gebed voor het Joodse volk, aandacht voor kerkleden met 

Joodse wortels. We hebben dat zeer gewaardeerd. Mee dankzij u heeft Yachad vanuit de kerken 

jarenlang in en buiten Israël contacten mogen onderhouden met de messiasbelijdende Joodse 

gemeenschap en steun kunnen geven aan evangelieverkondiging aan het Joodse volk. Uw 

betrokkenheid geeft ons nu de vrijmoedigheid u te vragen mee te werken aan een voorstel voor de 

aanstaande Nederlandse Gereformeerde generale synode van Best 2026. 

 

De kerk kan alleen tot haar schade haar Joodse wortels in Oud en Nieuw Testament negeren. Het 

belang van aandacht voor, verbinding met en steun aan het Joodse volk, zeker ook degenen onder 

hen die messias Jezus volgen, is groot, zeker nu. De situatie van Israël en Gaza roept heftige 

reacties op bij christenen en Joden. In de kerken groeit verlegenheid en smeult verdeeldheid. Het 

gesprek met het Jodendom loopt stroef. Antisemitisme steekt overal de kop weer op. Joden voelen 

zich onbegrepen en onveilig en houden afstand. Het ontwikkelen van een verantwoorde, christelijke 

houding tegenover het Joodse volk samen met goede gesprekken en een open oor en hart voor het 

levende Jodendom is uiterst urgent. 

 

Des te pijnlijker dat de Nederlandse Gereformeerde Kerken momenteel in kerkelijk Nederland de 

enige zijn die zich niet als kerken bezighouden met de verbondenheid tussen het Joodse volk en de 

kerk. Op de vorige generale synode (Deventer 2023, Acta art. 52) is Yachad geadviseerd om de 

mogelijkheden te verkennen om als kerken onze verbondenheid met het Joodse volk tot uitdrukking 

te brengen, met de uitnodiging om aan de hand van dit onderzoek via een of meer regionale 

vergaderingen of tenminste zeven kerken bij de synode van Best 2026 voorstellen in te dienen om 

als kerken gezamenlijk de verbondenheid met het Joodse volk vorm te geven. Onze ervaringen 

wijzen uit dat aansluiting bij het Centrum voor Israëlstudies in Ede voor de Nederlandse 

Gereformeerde Kerken een goede manier is om hun betrokkenheid op het Joodse volk in praktijk te 

brengen. 

 

We vragen u nu mee te werken aan voorstellen voor de synode van Best 2026. Ten eerste zou u 

kunnen meedenken over de tekst van een voorstel aan de synode. Een concept gaat hierbij. Uw 

commentaar, uw suggesties, uw vragen, en ook uw bezwaren horen we graag. Dat kan per brief. Dat 

kan mondeling, we komen graag uw kant op voor overleg. Ten tweede, als we het over een tekst 

eens geworden zijn, kunt u het voorstel voor de synode voorleggen aan de regionale vergadering 

waarbij u aangesloten bent, en die kan het op haar beurt insturen bij de synode van Best 2026. Of, 

als u uw regionale vergadering niet mee krijgt, kunt u het voorstel rechtstreeks bij de synode 

indienen. Yachad staat klaar om u daarbij te assisteren. 

 

Mogen we voor 1 december 2025 van u horen? 

 

Met christelijke groet, voor Yachad 

 

Jan-Henk Soepenberg, voorzitter bestuur 

Ruud ter Beek, voorzitter Raad van Toezicht en Advies 
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